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Op 27 februari 2024 werd de speelzaal op de hoofdlocatie, feestelijk nieuw in gebruik genomen.




Een van de punten uit ons jaarplan 2023-2024 was het vernieuwen van de speelzaal. De materialen waren verouderd en niet meer up-to-date.




Als gezonde school met “sport en bewegen” als een van onze hoofdthema’s, vinden wij het uiteraard heel belangrijk dat onze leerlingen de mogelijkheid hebben om in een uitdagende omgeving lekker te kunnen bewegen, spelen en ontdekken.




Wij zijn supertrots op de nieuwe speelzaal en wij wensen alle leerlingen van groep 1 en 2 veel beweegplezier toe.


			

	
Op 21 december vond het kerstdiner plaats op de Schatgraver. Net als vorig jaar werden er in de week voor kerst in alle klassen kerstboompjes opgehangen waar kinderen en ouders weer een keuze konden maken uit het maken van verschillende hapjes: zoet, hartig, fruit, brood, vega of halal. 




Voor deze feestelijke gelegenheid was de school iets eerder uit zodat alle leerlingen zich in hun mooiste kerstoutfit konden omkleden en ze op tijd weer gereed waren voor het diner. Om 16.30 werd het startsein gegeven op de hoofdlocatie en om 17 uur begon het diner op de dependance. Alle klassen waren sfeervol verlicht en alle tafels feestelijk gedekt.




We hebben weer prachtige en lekkere hapjes voorbij zien komen. Dank aan alle ouders, opa’s en oma’s en leerlingen die zoveel moeite hebben gedaan. 
Het was een geslaagde avond en wij hebben genoten van de kerstsfeer met de kinderen. 




Hierbij ook een “shout – out” naar de ouderraad die er altijd voor zorgt dat onze school zo sfeervol en gezellig uitziet en alle decoratie mooi bij het thema past.


			

	
Op dinsdag 5 december was het eindelijk zover; Sinterklaas bezocht de Schatgraver.
Alle leerlingen waren vol spanning. De leerlingen stonden verzameld op het schoolplein van de hoofdlocatie waar de Sint en zijn Pieten feestelijk werden onthaald. 
Dit jaar werd Sint begeleid door de wijkagent die ervoor zorgde dat Sinterklaas veilig op de Schatgraver aankwam.
In de groepen 5 t/m 8 hadden de leerlingen heel hard hun best gedaan om Sinterklaas te helpen en werden er prachtige surprises uitgewisseld.
In de groepen 1 t/m 4 werd er in iedere klas een optreden voor de Sint gedaan.
Het was een gezellige dag waar iedereen heel erg van genoten heeft.


			

	
Op vrijdag 6 oktober vond de herfstactiviteit plaats.
Door de werkgroep was een ware scavangerhunt opgezet in de omgeving rondom de dependance. 




Wij mochten veel leerlingen met ouders begroeten. Met meer dan 150 aanmeldingen werd het een gezellige drukke boel. Vanaf 18.00 uur druppelden de eerste deelnemers binnen en werden zij met de opdrachtenkaart en een appeltje voor de dorst op pad gestuurd.




Gedurende de activiteit waren er veel juffen en meesters in het wild te vinden (veel van hun ‘herfstig’ verkleed). Bij ieder gemarkeerd punt op de kaart mocht er een leuke herfstopdracht worden uitgevoerd. 
Het was een gezellige boel. Na afloop werden alle deelnemers getrakteerd op een glaasje ranja en een lekkere stroopwafel.




Dank aan de organisatie en aan alle mensen die meegeholpen hebben. We hopen volgend jaar weer net zoveel deelnemers te mogen begroeten.


			

	
Op 29 september was de laatste schooldag van meester Martin Klomp. Na een lange onderwijscarriere was de dag aangebroken om de laatste keer te komen werken. Meester Martin had vooraf instructies gekregen om niet zelf naar school te komen. 




De leerlingen van de groepen 7 en 8 haalden meester Martin in een feestelijke stoet met fietsen, onder begeleiding van de leerkrachten, thuis op.




Hierna liep de vrolijke stoet terug naar school waar hij werd onthaald door de groepen 2 t/m 6 met een erehaag en muziek. 
Alle groepen hadden een afscheidscadeau voor de meester geknutseld en ook de meesters en juffen hadden een afscheidslied voor Martin voorbereid. 




Het was een enorm feestelijke dag. Nu mag meester Martin gaan genieten van zijn welverdiende pensioen.


			

	
Alle leerlingen en meesters en juffen zijn het schooljaar vol enthousiasme gestart. Om het schooljaar ludiek te openen werd er op de hoofdlocatie gekozen voor de slogan: ‘Wij glijden het nieuwe schooljaar in.’




Op de dependance werd dit: ‘Wij trappen het nieuwe schooljaar af’. Fijn om zo samen te kunnen starten! 


			

	
Op vrijdag 7 juli vierden wij ons schoolfeest. De weergoden waren ons gunstig gezind en we hebben de hele dag genoten van heel veel zon.
Onder begeleiding van gezellige muziek konden alle leerlingen genieten van diverse leuke activiteiten zoals schminken, het laten zetten van glittertattoo’s, meedoen aan muzikale workshops of aan activiteiten van de scouting.
Ook was er goed gezorgd voor de inwendige mens; er kon worden genoten van een frietje, chips, wafels of een ijsje.
Wij willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen om deze dag succesvol te laten verlopen. Ook dank aan alle helpende handjes tijdens het opbouwen, afbreken of gedurende het bemannen van de verschillende activiteiten. 


			

	
Op vrijdag 21 april waren de Koningsspelen.
Iedereen zag er heel feestelijk uit in het oranje of rood-wit-blauw.
Helaas begonnen we met een valse start. Op het moment dat we wilden beginnen had de microfoon er geen zin meer in. Zonder microfoon is het niet te doen om naar zoveel kinderen en ouders te gaan schreeuwen. We hadden graag iedereen welkom willen heetten en een mooie en sportieve dag willen toewensen. Maar helaas.
De dansgroep is gestart met het dansje. En iedereen mocht mee dansen.
Daarna hebben alle groepen zich verspreid over de diverse activiteiten.




Gelukkig liep de rest van de dag wel prima.
Op de speelplaatsen rondom de school zijn de groepen 1 en 2 begonnen met allerlei spelletjes. Zoals, zaklopen, voetballen, hinkelen, hoe sterk ben je?, kloslopen e.d.
De kinderen hadden een stempelkaart en moesten proberen zoveel mogelijk stempels te verzamelen. Ouders, opa’s en oma’s hielpen bij het uitvoeren van deze spelletjes. Ze mochten zelf kiezen naar welke spelletjes ze wilden gaan Dit gaf een hele ongedwongen sfeer en we zagen alleen maar blije koppies.




De groepen 3 en 4 startten als eerste op het grasveld.
Daar deden ze per groep verschillende spellen. O.a. Leeuwenkooi, staarten-tikkertje, wasknijper race, touwtrekken, vrij spel met allerlei behendigheidsmaterialen.
Ook daar alleen maar blije kinderen gezien.




Tijdens de pauze werd iedereen getrakteerd op een Koninklijke muffin van bakkerij Hagedoren.




Na de pauze gingen de groepen 1 en 2 naar het grasveld en de groepen 3 en 4 gingen op jacht naar stempels voor op hun stempelkaart.




De groepen 5 en 6 zijn naar de Baneberg geweest. Zij hadden daar de hele ochtend hun eigen programma. Zij werkten daar 11 verschillende opdrachten af. O.a. berg beklimmen, badminton, skippy-bal race, memory, e.d. Ook zij hebben genoten van de Koningsspelen.
Dankjewel aan alle lieve mensen die meegeholpen hebben om er voor onze kids een hele vrolijke, gezellige dag van te maken.


			

	
Donderdag 6 april was voor alle kleuters de Paasviering. In de ochtend werd traditiegetrouw een eiertiëtsch wedstrijd gehouden in alle kleutergroepen. Het was heel leuk en de finale was spannend. Loïs uit groep 2a won de wedstrijd en had het sterkste ei. Van harte gefeliciteerd! In de middag hebben ze allemaal paaseieren gezocht en hebben ze de sponsortocht gelopen.  




De groepen 3 tot en met 8 hebben vrijdagochtend Pasen gevierd. Om half 9 is in de eigen groep gestart met eiertiëtschen. De groepswinnaars hebben vervolgens buiten op het plein gestreden voor de titel van schoolkampioen. De winnaars waren Soufiane en Dex. Ook van harte gefeliciteerd!  
Na het eiertiëtschen zijn alle groepen om beurten gestart met de sponsortocht. Gelukkig zat het weer mee waardoor iedereen fijn heeft kunnen wandelen. Onderweg kregen ze nog bezoek van de Paashaas en werden ze door de ouderraad getrakteerd op wat lekkers. 


			

	
Op 16 februari was het eindelijk zover: we vierden Carnaval op de Schatgraver. Onder toeziend oog van onze prins Noah en prinses Isis werd er flink gefeest, gedanst en menig polonaise gelopen. We hebben de leukste pakjes voorbij zien komen; complimenten! Iedere groep heeft een fantastisch optreden voorbereid en alle kinderen werden getrakteerd op iets lekkers met wat te drinken. Van al dat dansen en feesten krijg je namelijk veel honger en dorst. In de middag volgde er een gezellig bezoek van de SVV met hun Prins en jeugdprins. Samen hebben we de polonaise gelopen. Fijn om te zien dat de Schaesbergse carnaval ook zo betrokken is bij de school. Dit jaar was het dubbelfeest want later op de middag wist ook de Stadsprins van Kerkrade, de schoolprins en hun hele gevolg de Schatgraver te vinden. Dit als grote verrassing voor onze prins Noah en prinses Isis. Wij hebben enorm genoten van deze dag en tellen alweer af naar Carnaval 2024!


			

	
Vandaag zijn we met de Schatgraver te zien geweest bij het NOS journaal. Voor dit nieuwsitem waren ze op zoek naar een school die een gezonde leefstijl, gezonde voeding en aandacht voor bewegen en sport centraal heeft staan. Zo kwamen ze terecht bij de Gezonde Basisschool van de Toekomst terecht gekomen.






			

	
Vanuit het project Jong Ondernemen hadden de kinderen van de groepen 8 de afgelopen weken een eigen bedrijf opgericht en met veel enthousiasme gewerkt aan het ontwikkelen van een product of een dienst. Binnen hun bedrijf hebben zij allemaal een eigen functie gekregen van waaruit zij samen hebben gewerkt om hun bedrijf zo succesvol mogelijk te maken.




Vrijdag 17 juni was het dan zover, de grote verkoopdag! Het schoolplein van de dependance werd omgetoverd tot Tropical Market. Het weer werkte heel goed mee, maar ook de kinderen hebben alles uit de kast gehaald om alle bezoekers te voorzien van tropische drankjes, hapjes en leuke accessoires. Zoals zij geleerd hebben: omzet-kosten= winst en die winst is er zeker! Hier zullen wij de komende weken nog een leuk uitstapje van plannen, in overleg met de kinderen uiteraard.




Het was een ontzettend leuk project met een knallende verkoopfinale. We zijn hartstikke trots op onze ondernemers in de dop!


			

	
Na de meivakantie zijn de kinderen van de groepen 7 en 8 gestart met het thema 2x Oorlog bij 4x Wijzer. Een thema dat altijd veel indruk maakt en voor hoge betrokkenheid bij de kinderen zorgt. Vanuit de Ouderraad was geld beschikbaar gesteld om hier iets extra’s aan toe te voegen en konden wij dan ook naar het oorlogsmuseum EyeWitness in Beek.





Daar aangekomen werden de groepen in tweeën verdeeld waarbij beiden een gids vanuit het museum kregen, die heel veel konden vertellen over de Tweede Wereldoorlog. We liepen door het museum en via de levensechte, indrukwekkende diorama’s werd het verhaal van August verteld, een Duitse Soldaat waarvan wij de brieven aan het thuisfront konden lezen en zijn pad van begin oorlog tot einde konden volgen.





De kinderen waren duidelijk onder de indruk en hadden veel vragen aan de gidsen, waardoor zij hier zeker veel van hebben opgestoken.





Dank aan de Ouderraad voor het mogelijk maken van dit uitstapje!


			

	
Vrijdag 22 april was het eindelijk weer zo ver en mochten we met alle groepen 7 en 8 uit
Landgraaf deelnemen aan de Jeugd, Sport en Cultuur dag op het sportpark bij Terwaerden.




Elke groep had zijn eigen programma dat bestond uit 5 onderdelen. Zo werd er een potje
badminton gespeeld, hebben de kinderen hun acteertalent verder ontwikkeld werd er flink
gedanst en lawaai gemaakt met drummen op emmers. Ook was er voetbal, handbal,
tafeltennis, dansen en zingen.




Het was een leuke sportieve dag voor iedereen!
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